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'Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? 
Een profeet? Jazeker.’ Matteüs 11:2-11 
  
Johannes de Doper zat inmiddels in de gevangenis en vroeg zich af of Jezus 
de langverwachte was. Jezus gaf als antwoord: blinden kunnen weer zien en 
verlamden  kunnen weer lopen. Jezus riep de mensen op om goed om zich 
heen te kijken. Laten wij in onze tijd goed om ons heen kijken en ontdekken 
hoe de Geest mensen inspireert.  
  
Tussen de eerste en tweede kandelaar zweven twee duiven, en tussen de 
derde en vierde kandelaar verschijnt een engel. De duiven en de engel zijn 
boodschappers van de Geest.  De engel brengt vreugde,  Johannes getuigt, 
geïnspireerd door de Geest spreekt hij van nieuw begin.  

Boodschappers van de Geest. 
Een engel zweeft, brengt beweging, 

brengt vreugde. 
’Zie, ik verkondig u.’ 

Johannes spreekt, het licht breekt door,  
Derde Advent een glimp van wat komt.


